
 

Nu slaapt de mens heid- stil, mijn hart blijft zich ver ba- zen.-

 

De aar de- ligt in strijd en on heil- blijft maar ra zen.-

 

De haat heerst we reld- wijd te gen- Gods goe de- wil
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Frederikus G. aan het RotJochen Klepper, vertaling: Titia Lindeboom

12. Kerstlied in oorlogstijd

Nu slaapt de mensheid stil
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