
 

Hoog bo ven- ons ver he- ven- woont God in lou ter- licht,

 

door za lig- heid- om ge- ven,- ont trok- ken- aan ons zicht.

 

Geen mens be treedt- zijn wo ning,- wij slaan de o gen- neer.

 

Zó mach tig- is die Ko ning,- zó schit te- -

 

rend die

1,2,3,4

Heer

5.

... hoog, en voert je he mel- hoog.-
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25. Verjaardagslied

Hoog boven ons verheven woont God in louter licht

   Jochen Klepper, vertaling: Titia Lindeboom Frederikus G. aan het Rot  
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