
 

In el ke- nacht, die don ker- dreigt, is al tijd- nog uw ster ver sche- nen.-

 

De a vond- valt, de wan hoop- stijgt, maar U bent nooit uit zicht ver dwe- nen.-

 

U zendt uw en gel,- als een wacht, U stuurt uw Woord, en geeft mij kracht.

2

4

3

4

2

4

3

4

2

4

3

4

2

4

&

#
# I

Frederikus G. aan het RotJochen Klepper, vertaling: Titia Lindeboom

5. Troostlied in de avond

In elke nacht, die donker dreigt, is altijd nog uw ster verschenen. 
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Zingt men meerdere coupletten in de vorm van 'beurtzang', dan kan desgewenst het

volgende couplet al worden begonnen op de laatste noten van het vorige couplet.
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