
 

Schuil maar ge rust- bij Va der- God, Hij draagt je met eeu wi- ge- ar men.-

 

God die jou schiep, jou be waart, jou ge leidt,- die als een a rend- zijn vleu ge- len- spreidt,

 

draagt je in zor gen- twij fel,- en spot.

 

God toont zijn war me- er bar- men.- God heeft jou be vrijd.-
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Frederikus G. aan het Rot

14. Bij de jaarwisseling

Schuil maar gerust bij Vader God 

Jochen Klepper, vertaling Titia Lindeboom
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