
 

Kom, Vo gel- van vre de,- breng het o lijf- blad- aan.

 

Geef dat wij he den- uw fluis te- ring- ver staan-

 

Gods woord van waar de- reikt U ons door de lucht.

 

He mel- en aar de- ver smel- ten,- door uw vlucht.
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Frederikus G. aan het Rot

19. Pinksterlied

Kom, Vogel van vrede, breng het olijfblad aan

    Jochen Klepper, vertaling Titia Lindeboom
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2 Gloei, heilige Vuurgloed, 

raak ons bezielend aan. 

In ieder uur doet 

uw liefde ons bestaan. 

Uw fel verschijnen 

is als het morgenlicht. 

In U verdwijnen 

donker en strafgericht. 

3 Bruis, heilige stromen, 

doorstroom ons leven nu. 

Zie ons hier komen, 

wij horen stil naar U. 

In alle tongen 

wordt nu de hoogste eer 

U toegezongen. 

Ons hart verwacht de Heer. 

Afkomstig uit: JOCHEN KLEPPER, 'Het licht breekt door de wolken - Liederen',

april 2016 (Royal Jongbloed Heerenveen, ISBN 9789063537180). In dit

voorbeeld de eerste coupletten. Bundel in de boekhandel verkrijgbaar, € 12,95.
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